1¢ Marathon Estafette Iphitos

Zondag 18 september 2011 was het zover, de 1¢ marathon estafette in de
geschiedenis van Iphitos was geboren. Erg lang had de voorbereiding niet geduurd.
Net voor de vakantie is er een oproep gedaan voor deelname en werd op
afstandmeten.nl een prachtig parkoers uitgezet dat wonder boven wonder precies
42.195 meter lang was. Dit parkoers werd bij een heel bekend professioneel bedrijf in
Losser opgewerkt tot een mooie kaart. Vervolgens werden er met de Roparun als
voorbeeld op de kaart 42 punten geprikt, precies op elke kilometer. Het bijzondere
was dat de route zowel links als rechtsom was uitgezet, maar daarover straks meer.

Dan de wedstrijd zelf waarvoor 16 enthousiaste lopers zich hadden gemeld en
wonder boven wonder precies verdeeld over 8 dames en 8 heren. De wedstrijdleiding
was in handen van de 7 looptrainers van Iphitos aangevuld met Herman ten Broeke,
want zoals bekend kan deze man erg goed fietsen. Zij hadden als taak een ploeg
van 4 lopers te begeleiden tijdens de route en de wisselpunten aan te geven. Alle
deelnemers waren in 4 poules ingedeeld, zo goed mogelijk verdeeld naar te
verwachten snelheid van iedere individuele loper (-ster).

Zondagmorgen om 9:00 uur begon de loting waarbij de ploegleiders beurtelings uit
elke poule een deelnemer trokken zonder deze direct bekend te maken. Toen alle
namen verdeeld waren begon Peter Beernink als ploegleider 1 om de namen in
willekeurige volgorde bekend te maken dat dan ook meteen de loopvolgorde
bepaalde. Tasos Tzinoudis, Martijn van Nieuwkuijk, Wendy Steenbeeke en Marieke
van de Berg vormden in die volgorde de eerste ploeg. Riekus Lensen was de tweede
begeleider van de ploeg. De volgende ploeg met Leo van den Broek en Hans Holle
als begeleiders werd gevormd door Monique Kropmans, Freddy Roelfzema, Nicole
Beernink en Mike Meyer. Ploeg 3 met Erna Kip, Emile van de Zande, Gerard
Visschedijk en Claudia Grundel (opgetrommeld op ons trainingskamp) werden
begeleid door (de wielrenners) Frans Nijhuis en Herman ten Broeke. Als laatsten
mochten Teddy Godschalk en Frans Wijlens hun toppers bekend maken in de
persoon van Sandra Teunissen, Peter Visser, Bas Noordkamp en Cindy Nijmeijer.
Waar en bij wie zouden de verschillen beginnen te ontstaan???

Klokslag 9:30 uur kon de grote strijd beginnen. En niet zoals gebruikelijk allemaal
tegelijk dezelfde kant uit, nee de ploegen 1 en 2 met Tasos en Monique als
startloopster begonnen in tegengestelde richting het parkoers te lopen. Met de start
zag je elkaar en dan pas weer ongeveer halverwege als je elkaar tegemoet kwam en
later weer na de finish. Precies 10 minuten later deden ploeg 3 en 4 hetzelfde met
Erna en Sandra die ieder hun kant op gingen. De overige 3 lopers van de ploeg
begonnen op de fiets waarbij elke kilometer werd gewisseld naar een volgende loper.
Snel de fiets uitzetten, jasje uit en klaar gaan staan om het estafettestokje over te
nemen en het liefst met vliegende start.



Er werd vanaf de start meteen knetterhard gelopen, als dat maar goed gaat? En dat
ging het, want de trainers hadden vooraf een inschatting gemaakt van de mogelijke
eindtijd die ergens tussen de 2:55 en 3:05 uur zou komen te liggen. Alle ploegen
eindigden daar ruim binnen en wat ook opviel was dat drie ploegen op minder dan 45
seconden van elkaar eindigden en de nummers 2 en 3 in de uitslag slechts 1
seconde van elkaar verschilden, super toch!!

Ploeg 1 bracht 2:49:37 uur op de klokken en versloeg daarmee de directe concurrent
ploeg 2 die tegelijk waren gestart en die finishten in 2:53:02 uur. Dat was toch wel
een gaatje van bijna 3,5 minuten. Voor hun begon het grote wachten op de volgende
twee ploegen. Cindy kwam als slotloopster van groep 4 achter de brug over de
Dinkel in de Hoofdstraat in zicht, maar waar zou ploeg 3 zijn die bij café Heideman
om de hoek zou komen. Nee Cindy won het met een ferme eindsprint en kwam bijna
“total loss” over de finish na alles te hebben gegeven. Slechts enkele seconden later
kwam Claudia in zicht en op de meet had ze 43 seconden meer nodig dan ploeg 4.
Maar wat waren de eindtijden? Ploeg 3 kwam op 2:49:36 uur uit, dus een luttele één
seconde sneller dan ploeg 1. Dat was interessant maar het ging om de overwinning
op deze mooie zondag en die ging in 2:48:53 uur naar ploeg 4, maar weer eens
onderstrepend dat het gezegde “de laatsten zullen de eersten zijn” altijd opgaat.

Na zich lekker thuis te hebben opgefrist werd door een groot deel van de groep de
middag gezellig voortgezet bij Emile en Belinda aan het Boerrigter met een drankje
en een hapje van chef-kok Tasos die het vlees op de barbecue heerlijk mals
bereidde. Herman den Blijker zou daar nog een puntje aan kunnen zuigen maar die
was gelukkig niet aanwezig om de feestvreugde te bederven.

Onderstaande foto met de eerste wisselbokaal is van de dolgelukkige winnaars
Sandra, Peter, Bas en Cindy.

Dit is natuurlijk voor herhaling vatbaar met misschien voor de trainingsgroepen 2 en 3
van Iphitos eenzelfde recept maar dan met een halve marathon als wedstrijd.

Frans Wijlens



